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Het Rodenbachjaar bracht je dichter bij de 
Roeselaarse wonderknaap Albrecht Rodenbach. 
Vier mee de afsluit van 165 jaar Rodenbach.
Roeselare wordt omgetoverd tot één groot 
Rodenbachfeest! Bovendien is het centrum 
op zondag autovrij, waardoor je ongehinderd 
gratis kan genieten van straattheater, street art, 
muziek en acrobatie.

Het volledige programma vind je op:
visitroeselare.be

Programma

Rodenbach
feesten



de Tuin  
der lusten
Paradise Lost 

Zaterdag 17 september van 17u – 23u
Zondag 18 september van 11u – 18u
Noordhof 

 
  

De Tuin der Lusten is een vat vol verrassingen. Jaar 
na jaar pakt dit sociaal-artistiek festival uit met een 
verfrissend concept. Een wonderlijk openluchtterras 
met foodstandjes, verschillende theater- en 
muziekvoorstellingen, circus, speelinstallaties en 
ongeziene nieuwe creaties. 

Op het kruispunt tussen welzijn en cultuur lieten kunstenaars en 
participanten zich inspireren door ‘Paradise Lost’. Over het paradijs, de 
hel en alles daartussen. Is het allemaal naar de wuppe? Of is er nog een 
overvloed aan hoop?  
 
Deze editie splitst de programmatie zich in twee weekends en twee 
locaties. Het feest vindt plaats in het centrum (Noordhof) tijdens de 
Rodenbachfeesten op 17 en 18 september en zet zich verder door naar 
de stadsrand (Krommebeekbos) op 24 en 25 september.  
 
Samen met Stad Roeselare, VOC Opstap, T’Hope, Amate Galli, 
De Figuranten, Brugge Plus - Uitwijken, De Schaduw, DRAAD-
poppentheater, circusatelier Woesh, ARhus, het Textielatelier, Oxfam, 
Zazzu, Onze Kinderen, Studio Stoflov, olsan, Yves Obyn, en vele anderen. 
  
De Tuin der Lusten wordt dit jaar voor het eerst ondersteund door 
Remorc, de mobiele cultuurwerking binnen De Spil.  
Het doel van dit “cultuurhuis op wieltjes” is kunst toegankelijk maken 
voor een breed publiek.  
 
		

	           >> despil.be/detuinderlusten2022 



Stroom
Een opwaarts stadsfestival  

Zondag 18 september 
Doorlopend tussen 13u – 19 u
Klein Seminarie / Grote Markt / Polenplein / Noordhof

 
  

Met ‘Stroom’ laat De Spil straten en pleinen volstromen 
met voorstellingen, mobiele acts, straattheater en 
acrobatie. Het Noordhof wordt omgetoverd in een 
groot bricolage-eiland voor kinderen, het centrum in 
een indrukwekkend acrobatiespektakel en het Klein 
Seminarie zal klinken zoals het nooit klonk.  

Kinderen kunnen zich volledig laten gaan in het bricoleerpark Park Katrol 
waar ze mee timmeren en zagen aan de allerkromste ideeën. Of ze 
transformeren in het fabriekje van Ultima Thule tot een kuiken, ei of nog 
iets gekkers. Ze ontdekken dat ze zelf muziek kunnen maken met hun 
schaduw, spelen op een reuzenorgel of zorgen voor wat Schervengeluk.  
 
Op het Polenplein worden de fietskettingen en kuiten gesmeerd voor 
een heus Velodroom-spektakel en op de Grote Markt tarten de acrobaten 
van Collectif Malunés de zwaartekracht.   
 
Verdwaal in de doe-installaties in het Klein Seminarie en ontdek een 
bijzonder orkest van schoenen, ga zitten op de Chaises musicales, 
verwonder je over de miniatuurwereld in de Dromoscopen, kijk je ogen 
uit naar metersgrote instrumenten die je zelf kan bespelen, ga naar huis 
met een droom van de Dromenspinster en nog zo veel meer.  
 
En misschien zie je wel een eenhoorn, bijzondere betoverde 
bloem, glazen huis, nieuwsgierige diertjes of andere vreemde 
snuiters door de straten wandelen.  
 
Tegen de stroom in, opwaarts in de stad!  

 
	           >> despil.be/stroom2022

Een oase in de stad – doe-installaties
Klein Seminarie – Zuidstraat 27
13u – 19u

De Dromenspinster (IT)
14u – 15u  |  17u – 18u

Ingang Klein Seminarie

De elegante en charismatische Dromenspinster 
maakt van achter haar magisch spinnenwiel 

je dromen waar. Met het fijnste garen en de 
meest behendige vingers weeft en spint ze 
een bedwelmend web. Ze jongleert met 
bollen draad, danst als een ballerina, kruist 
onontwarbare draden tot het fijnste kant en 

neemt je mee in een kleurrijke werveling van 
dromen, geheimen en verborgen gedachten. 

Fluister haar je diepste wensen toe en wie weet 
spint ze wel speciaal voor jou een droom die je mee 

naar huis mag nemen om te koesteren.

Exoot – Animaltroniek
15u – 17u 
Centrale laan Klein Seminarie

Een knipoog naar robotica, een 
zoektocht naar aaibaarheid. Dat is 
zowat de beschrijving van het 
wezen dat je op de site van het 
Klein Seminatie kan ontmoeten. 
Het woont in een grote cirkel 
waar hij rustig naar de wereld 
rondom hem kijkt. Af en toe 
breekt hij uit en gaat op tocht, op 
zoek naar een beetje liefde. Bezoek 
hem in zijn cirkel of ontmoet hem 
zomaar langs de weg. En als je hem ziet, 
wees dan een beetje lief voor hem, ok?



Ultima Thule – WIJ (4+)
Doorlopend van 13u – 18u

Speelplaats 1 Klein Seminarie

Het fabriekje van Ultima Thule is een 
raadselachtig gebouwtje. Boven de drie 

poorten verschijnt een afbeelding. Kuiken, 
spiegelei of braadkip bijvoorbeeld. De 
mannen in zwarte overalls vragen je of 
je klaar bent om je keuze te maken. De 
slagboom gaat omhoog, de poorten van 

het fabriekje schuiven open, je stapt binnen,  
en dan….

‘WIJ’ is een fabriekje waar je als “ik” naar binnen 
gaat en als “wij” weer naar buiten komt.  

Met een mooi aandenken waardoor je nooit meer 
alleen “ik” bent.

David Jongen en Elize Rausch – 
Onruis (5+)
Doorlopend van 14u – 18u
Feestzaal Klein Seminarie

Ruis, ruis, ruis. Niets dan vervelend 
krakend geruis. Tot je voor het 
levensgroot, digitaal schilderij gaat 
bewegen en zelf beeld, kleur en 
geluid tevoorschijn tovert. Door te 
bewegen, dansen, springen, lopen of 
huppelen worden kinderen meester van 
de digitale wereld en veranderen ze een 
grijze ruisvlakte in een kleurrijk, betoverend 
en muzikaal landschap. Dingen verschijnen 
en verdwijnen. Kan jij ze pakken? ‘Onruis’ is een 
interactieve installatie met audio en video-projectie 
waarbij je beeld en geluid zelf kan sturen door
 je bewegingen.

Arno Fabre –  
Les Souliers (FR)
Doorlopend van 13u – 19u

‘Les Souliers’ is een fascinerend 
mechanisch orkest van dertig 
paar schoenen. Zelfs als ze 
nog niet bewegen vertellen ze 
al een verhaal. Via een prachtige 
installatie komen ze tot leven. Ze 
schudden, tikken, stampen, slaan, 
schuren en wrijven over de grond. Ze gaan 
omhoog, omlaag, stoppen, herbeginnen. De 
verschillende bewegingen en geluiden geven 
hen een verbazingwekkende persoonlijkheid. 
De zwervende, eenzame man, de hippe skater, de 
kokette dame, de gejaagde zakenman. Allen volgen ze 
een digitale partituur die samen een unieke mix vormt 
tussen bezweringsdans, hedendaagse muziek en poëzie.

Charlotte Van Otterloo – Dromoscopen (NL) (4+) 
Doorlopend van 13u – 19u
Speelplaats 2 Klein Seminarie

Drie sprookjesachtige kijkdozen op hoge poten verstoppen 
een wondere wereld. Klim het laddertje op en steek je 

hoofd tussen de roze wolken en knuffelbare bergen. 
Daar vliegt een neushoorn aan ballonnen en hier ruikt 

het naar appeltaart! Klim het volgende laddertje 
op en zweef in een onderwaterwereld vol vissen 

en koraalriffen. Kijk, daar ligt een verborgen 
schat! Of piep binnen in het brein van 

iemand anders en zie welke herinneringen 
er opgeslagen worden. Zitten daar 

kleine machinisten aan het stuur? 
Een fantasietrip waar je geuren, 

geluiden en grappige beelden 
ontdekt in een verrassende 

omgeving.



Pierre Berthet – Sit down 
please - Chaises musicales
Doorlopend van 13u – 19u
Te ontdekken in Klein Seminarie

Doorheen de hele site van het Klein Seminarie staan 
de bijzondere stoelen van geluidskunstenaar Pierre 
Berthet. In, op, onder en aan de stoelen zijn kleine objecten 
bevestigd die verbonden zijn aan piepkleine sonoren. Van 
zodra je op de stoel gaat zitten, komen de objecten tot leven. 
Trillingen, delicate percussie en bewegingen zorgen voor fijne geluiden. 
Schelpen worden belletjes, veren wrijven zacht over stenen en takken maken 
ongekende geluiden. De klanken versmelten naadloos met het fluiten van de 
vogels en de omgevingsgeluiden. Elke stoel is uniek en zorgt voor een andere 
rustgevende, bijna meditatieve beleving.  

Collectief Elan(d) & Manoeuvre –  
I think we need to talk (ook voor kinderen)

14u30 – 15u30  |  17u – 18u 
Sporthal Klein Seminarie

Een voorstelling met veel wol en weinig woorden. In 
het roze wollen universum van Collectief Elan(d) & 

Manoeure doorkruist een felroze, dikke draad de hele 
ruimte. Waar komt die vandaan? Kijk! Daar komt 

een gigantische bol wol voorbij. 
Vreemde figuren hobbelen de wol achterna.  

Of zijn ze de wol? Wie weet waar die  
naartoe leidt….

Bij de voorstelling horen workshops 
waar je leert vingerhaken en zo de 

kostuums en het decor mee helpt 
maken. Zo brei je mee aan een 
verhaal over verbinding. 

Amadeo Kollectif - Fujinn
Doorlopend van 13u – 19u
Grasplein Klein Seminarie

Het Imaginarium Fujinn 
bestaat uit negen gigantische 
klanksculpturen. De monumentale 
muziekinstrumenten (percussie, 
snaarinstrumenten, reuze-orgel,..) 
hebben elk hun eigen klanken die 
makkelijk te combineren zijn tot o.a. 
opzwepende samba en etnische muziek. Samen 
klinken ze als het grootste orkest dat je ooit gezien 
en gehoord hebt.
Kom mee musiceren met de muzikanten of probeer 
het lekker zelf en maak een ritmische reis langs 
ongekende, verbazingwekkende klanken.
De muzikanten geven een aantal keren zelf een 
cinematografisch concert op hun reuze-instrumenten.  
Mis ze niet!

Corpus Ca – Schervengeluk
Doorlopend van 14u – 18u

In de buurt van PCLT - Klein Seminarie

Kopjes, potjes, bordjes, kommetjes 
alom. Licht, zwaar, recht of krom. 

Zolang ze breekbaar zijn, kan 
je ze vinden in de prachtige 

serre van Corpus Ca. In 
hun geluksfabriekje staan 
alle porseleinen dingen 
op een rij. Doe een wens, 

gooi een kopje of bordje stuk 
in de bijzondere installatie en 

neem jouw hoogstpersoonlijke 
stukje geluk mee naar huis. 

Jouw schervengeluksstukje 
of stukjeschervengeluk of 

geluksstukscherfje. Brokken maken was 
nog nooit zo leuk!



Floris – De Betoverde Bloem (UK)
13u30 – 14u  |  16u – 16u30
Site Klein Seminarie

Op de site van het Klein Seminarie leeft 
Floris, de mystieke bloemennimf. 
Heel af en toe gaat ze wandelen 
in haar unieke en magische 
bubbel. Terwijl de vlinders 
om haar heen fladderen 
groeien en bloeien de 
prachtigste bloemen in 
de hitte van haar bol. Ze 
verzorgt ze, knuffelt de 
kleinere diertjes en kijkt 
nieuwsgierig om zich heen. 
Maar pas op, deze bijzondere 
dame verdwijnt net zo snel als 
ze gekomen is, dus zorg ervoor dat 
je haar niet mist. En misschien heb 
je geluk en krijg je de kans om op de 
grote knop te drukken die ze bij heeft… 

Firma Kluit – LUW (NL)
Doorlopend van 13u – 18u

In de buurt van het PCLT - Klein Seminarie

Van buitenaf spiegelen de grote kubussen van 
‘LUW’ de omgeving op bijzondere wijze. Wil je 

meer? Stap dan binnen en sluit je even van 
de hectische wereld af. Hier ben je alleen 

met dat wat je ziet. Je ziet iets wat er 
is of iets waarvan je zou willen dat 

het er is. Jij bepaalt het tempo. 
Op verschillende punten in de 
installatie laten woorden je net 
even anders kijken. Je ziet details 

die je nooit eerder opvielen.  Aan 
het einde van de route neem je iets 

mee voor een uitzicht dat je ooit nog zal 
tegenkomen. Een heerlijk stukje me-time.

Hoge Fronten - STIL.  
Het paviljoen (NL)
Doorlopend van 13u – 18u
Voetbalveld Klein Seminarie

Midden in het gras, tussen de 
bomen, staan twee kolossale 
stolpen. Stap binnen in deze oase 
van rust, zet de koptelefoon op en ga 
op reis terwijl je stilstaat. Elke stolp is 
een aparte belevenis.

Puurlain - De gelukkige Boom
Doorlopend van 13u – 19u
Voetbalveld Klein Seminarie

Daar groeit een boom. Een boom waarin 
verdwaald speelgoed, oude voetstappen op het 

parket, spechtentrommels en een prinselijk 
trekpaardje hun verhalen vertellen. Nestel 

je rond de boom of ga languit liggen op 
het gras. Kies uit de acht verschillende 

opnames die je kan beluisteren 
met een koptelefoon en kijk en 

luister mee. Maar dat is niet 
alles. Je maakt ook kans op 

het winnen van een jong 
boompje dat je mee 

naar huis mag nemen 
of kan schenken 

aan wie je wil.



Overspoelde pleinen – voorstellingen
Grote Markt / Polenplein / Noordhof

Collectif Malunés -  
We agree to disagree

Grote Markt
15u – 16u

Collectif Malunés overspoelde de stad al 
eerder met voorstellingen als ‘BITBYBIT’ 

en ‘Forever Happily…’ tijdens de 
groote stooringe. De spectaculaire 

circuscompagnie is terug.  Zonder 
tent deze keer, maar open op 

de Grote Markt met een 
fascinerende circuservaring: 

iedereen Collectif Malunés! 
Je wordt uitgenodigd 
om deel te nemen aan 

een voorstelling die 
tegelijk virtuoos, pathetisch, 

esthetisch, heroïsch en 
natuurlijk acrobatisch is. Jij beslist 

welke toeren de acrobaten uithalen, 
hoe hoog ze gaan en 

hoe gevaarlijk de 
act is. Geen zorgen: 

je kan ook gewoon 
van de voorstelling 

genieten zonder 
actief deel te 

nemen. Geloof ons, 
indrukwekkender 

wordt het niet!

Compagnie Zinderling – 
Velodroom XL
Polenplein
13u – 13u40  |  14u – 14u40   
17u – 17u40  |  18u – 18u40

De koers is van ons. ‘ t Zal wel zijn! 
Samen met Koers en Autoloze 
Zondag toveren we het Polenplein 
om in het walhalla van de koers.
De Ronde van Frankrijk in een 
notendop vanaf een VIP-tribune. Twee 
teams, twee coureurs, twee wielerhelden 
op het scherm. De teller moet naar nul. Drie, 
twee, een…. START! Compagnie Zinderling 
organiseert een bloedstollende en hilarische 
wielerwedstrijd zoals je die nog nooit zag. Neem 
plaats in de tribunes en kies meteen kant. Blauw 
of rood. Hoe harder je supportert, hoe feller je favoriet 
richting eindmeet schiet. Of niet? 

Kopergietery / Bolwerk – Park Katrol (6+)
Noordhof – De Tuin der Lusten
zaterdag 17/9 van 17u – 19u 
zondag 18/9 van 11u – 13u en 14u15 – 16u15

Een theatraal bricoleerpark voor de prutser en kunstenaar in elk van ons. 
Timmer, klop en zaag mee aan de allerkromste ideeën en bouw samen met 
de werfleiders mee aan een uniek kunstwerk. 
Een gigantische katrolinstallatie en een hoop recyclagemateriaal nemen 
park Noordhof over. Daar wachten je een aantal mensen op: de werfleider, 
de vakbondsman, de werkmannen. Ze vertellen je over de levensdroom van 
Mark Katrol. In de sloopshop haal je meubels uit elkaar en in de creatieruimte 
zet ze je ze weer samen tot een geheel naar jouw smaak. En dan wordt de 
katrol in beweging getrokken… 
Leve de allerkromste ideeën!  Leve de (on)handige Harry’s! 

Alle materiaal, ook bescherming, is ter plekke aanwezig. 
Kinderen dienen begeleid te worden door een volwassene.



Stromende straten – mobiele acts
Zuidstraat / Noordstraat / Grote Markt / Polenplein

Tussen 13u tot 19u

Puurlain - FloroOfoon
14u – 14u40 in de buurt van de Grote Markt

15u30 – 16u10 in de buurt van het Klein Seminarie
17u – 17u40 in de buurt van de Grote Markt

Toen de bloemen nog spraken, fluisterden ze 
verhalen. De bloemenfluisteraar is de enige ter 

wereld die de bloemen nog kan laten vertellen. 
Hij zorgt voor sprookjesdauw, regenbogen en 

betoverde landschappen. En dat allemaal door de kelk 
van een bloem. Spits je oren en duw ze tegen 

één van de bloemen uit zijn prachtige boeket. 

Boîte à Clous - Robert, la licorne	
			 
Tussen de Zuidstraat  en 
Park Noordhof
Doorlopend van 13u tot 18u30

Heel lang geleden redde de fee Réné een 
eenhoorn van een gewisse dood. Ze werden de 
dikste vrienden en zijn sindsdien onafscheidelijk. 
Ondertussen is fee Réné al een tijdje met pensioen, 
dus hebben ze tijd om te zwerven. Vandaag zwerven 
ze toevallig richting Roeselare. Wil je graag bij Robert 
de eenhoorn op de rug? Volg de magische scheten en 
zoete uitwerpselen. Het kan niet fout gaan.

Floris – De Betoverde Bloem (UK)
In de buurt van de Zuidstraat en de Grote Markt
15u – 15u30  |  17u30 – 18u

Op de site van het Klein Seminarie leeft Floris, 
de mystieke bloemennimf. Heel af en toe gaat 
ze wandelen in haar unieke en magische bubbel. 
Terwijl de vlinders om haar heen fladderen groeien en 
bloeien de prachtigste bloemen in de hitte van haar bol. Ze 
verzorgt ze, knuffelt de kleinere diertjes en kijkt nieuwsgierig 
om zich heen. De bijzondere dame verdwijnt net zo snel als ze 
gekomen is, dus zorg ervoor dat je haar niet mist. En misschien 
heb je geluk en krijg je de kans om op de grote knop te drukken… 

Charlotte Van Otterloo -  
The house of Odd (NL)
In de buurt van de Grote Markt en de Botermarkt
Doorlopend van 13u – 19u

In het buitengewone ‘House of Odd’ woont een fleurig 
landschap. Roze bergen, blauwe bomen en paarse wolken. Een ontploffing 
van kleur. Maar het reizend glazen huis verbergt nog meer verrassingen. 
Zwaai maar voor de ramen en zie wat er gebeurt met de regenbooglift  
en verschillende draaimolens. Je zet een feestje in gang waar je vrolijk  
van wordt! 
 

TG Vagevuur & Brussels Experimental –  
Het verdronken koor van Testerep
In de buurt van het Klein Seminarie 16u – 16u30
In de buurt van de Grote Markt 17u – 17u30

Lang geleden lag het eiland Testerep voor onze kust. Van Oostende aan de 
ene kant tot Westende aan de andere kant. Toen het eiland overstroomde, 

moesten de mensen vluchten voor de golven. Oostende werd verderop 
opnieuw opgebouwd en werd de stad zoals we die vandaag kennen. 

Het eiland Testerep verdween voor altijd in de zee.  

TG Vagevuur en Brussels Experimental komen op 13 maart 
naar De Spil met hun prachtige voorstelling over dit 

vergeten stukje geschiedenis. Ze geven een voorproefje 
op Stroom en komen met het Verdronken Koor uit de 

zee gewandeld naar Roeselare.



Autovrije 
zondag
Mobiliteitsmarkt in het centrum

Doorlopend tussen 14u – 18 u
De Munt

Roeselare geeft de stad terug aan fietsers,  
wandelaars en spelende kinderen. 

Op De Munt vindt er een heuse mobiliteitsmarkt plaats. Je kan er terecht om 
je fiets te laten labelen, ervaar aan den lijve hoe een autocrash aanvoelt, of 
gebruik je spierkracht om een lekker versgeperst fruitsapje te maken.

Diverse organisaties die duurzame mobiliteit hoog in het vaandel dragen 
stellen er hun werking voor en wie weet kan je op de foto met Zeppe & Zikki 
en win je nog een leuke prijs. 

Op het Polenplein kan je dan weer de KOERSbus opstappen. Die staat  
dit jaar volledig in het teken van de kersmiskoers, de bakermat van de  
koers in Vlaanderen.



Street art
Diverse locaties in de stad

 
Tijdens de Rodenbachfeesten brengen we verschillende 
muurschilderijen in de stad om dit herdenkingsjaar mee af 
te sluiten. 

Er worden een drietal grote en nog een aantal kleinere muurschilderijen 
aangebracht in de stad, door allerlei artiesten. Een vijftal verhaallijnen die zo 
typerend zijn voor het leven en werk van de figuur van Albrecht Rodenbach 
worden vertaald in hedendaagse kunstwerken. Ze werken rond het thema 
geschiedenis, rebellie, toneel en muziek en literatuur. 

 

SozyOne (BE) 
thema Rebellie / Koornstraat 

Hiphopfans kennen SozyOne als lid van de 
legendarische rapgroep De Puta Madre óf van de 
legendarische platenhoezen die hij maakte. Maar 
weet dat de Brusselaar de definitie is van een 

duvelstoejager: twaalf stielen, en hij blinkt overal 
in uit. Zo ook in zijn indrukwekkende street art-

exploten. Telkens weer in zijn onnavolgbare stijl: 
een buitenissig en vaak ook dreigend spel van 

drukke lijnen en expressieve, militante 
kleuren. SozyOne brengt een portret 

van Albrecht Rodenbach waarin ook 
dit rebels kantje van de figuur in te 

herkennen is.

Telmo & Miel (NL) 
thema geschiedenis / Kokelaarstraat

Het Nederlandse kunstenaarsduo 
Telmo Pieper en Miel Krutzmann 
bundelt zijn krachten onder 
de naam TelmoMiel, de naam 
waaronder ze in heel Europa 
grootschalige, surrealistische 
muurschilderingen hebben. 
Hoewel ze goed thuis zijn in 
het schilderen van traditionele 
figuren, vervormen en overlappen de 
kunstenaars hun realistische weergaven 
om iets dromerigs en surrealistisch te 
creëren. Albrecht Rodenbach was naast een 
getalenteerd schrijver en dichter, iemand die 
de jeugd kon samenbrengen en mobiliseren. Hij 
was dé stem voor jongeren en voorzag hen van 
een nieuwe visie op hedendaagse problemen en 
maatschappelijke issues. In het kunstwerk zien we het 
portret van een jonge vrouw, ze sluit haar ogen en laat 
zich meeslepen door de visie van Albrecht Rodenbach. Ze 

symboliseert de nieuwe generatie die gebrand is om tot 
nieuwe inzichten te komen. De bolhoed is uiteraard een 

referentie naar Albrecht Rodenbach zelf. 

Egle Zvirblyte (LT) 
thema jongeren / muur station 

Egle is een Litouwse kunstenares en illustratrice 
die in Londen woont. Ze creëert helder en 

punchy karakter-gebaseerd werk dat zowel 
tongue-in cheek is als raakt aan diepere 
humanistische onderwerpen. Ze werkte 
wereldwijd voor klanten in branding, 
reclame, product design, muziek en 

mode. In haar persoonlijke werk verkent 
Egle thema’s als identiteit, spiritualiteit, 

persoonlijke transformatie en de verbinding van 
mensen met hun lichaam, elkaar en de wereld. 

Egle wil met haar muurschildering de jongeren 
samenbrengen en inspireren, net zoals Albrecht 

Rodenbach dat ook deed.



Polenplein

Klein Seminarie

Pink Panther (BE) 
thema literatuur / diverse locaties  
(o.a. Blekerijstraat)

Jasmine Roemendael, bekend onder 
haar artiestennaam ‘Pink Panther 

Paints’, is voltijds muraliste. Vanuit een 
diepgewortelde achtergrond in graffiti waaiert 

haar skillset uit richting traditionele sign-painting 
en lettering: Jasmine is een geboren schilder. 

Jasmine gaat aan de slag met diverse leuke 
tekstfragmenten/zinssneden uit het werk 

van Albrecht Rodenbach dat ze in een 
hedendaagse typografie vorm geeft op 

diverse locaties in de stad.

Jan Vormann (DE) 
thema jongeren / lage muur voor 
spoorlijn Gasstraat

Jan Vormanns wereldwijde Dispatchwork-
project gebruikt LEGO-steentjes om 
beschadigde muren en kuilen te repareren. 
Vormann beschrijft het project als “een forum om 
samen, stukje bij beetje, een mondiaal spel verder 
te ontwikkelen”, een spel dat burgers aanmoedigt 
om de openbare ruimte terug te nemen en op een 
speelse manier hun stempel te drukken... “zolang je het 
niet erg vindt als de structuren langzaam ‘oplossen’ of ‘verdwijnen’ 
terug in speelgoeddozen van kinderen”, zegt hij. Zowel op zaterdag- als 
zondagnamiddag kan iedereen de muur mee vormgeven samen met de 
assistente van de kunstenaar.

Kunstproject stadhuis 
Heb je het gigantische doek met vier 

portretten van Albrecht Rodenbach al 
gespot op het op het stadhuis? De 

afgebeelde typische spijkerschilderijen 
zijn van de hand  Kris Vercruysse. 

De schilderijen werden gemaakt 
in 2013 en werden nooit eerder 

tentoongesteld. 

 

Autovrije straten

Street art

de Tuin der Lusten

Stroom

Mobiliteitsmarkt

01

01

02

03

03

02

02

02

x

x

x

x



visitroeselare.be


