
PREMIÈRES
Epos
19.05.2023 — 24.05.2023

Met Epos zet Het nieuwstedelijk 
in co-productie met de vijftigjarige 
UHasselt een grootschalige 
ensemblevoorstelling op het getouw, 
die dieper ingaat op het DNA, de 
jonge geschiedenis en recente 
transities van de provincie Limburg. 

9,6 (een verweer)
13.12.2022 — 02.02.2023

Met 9,6 (een verweer) schrĳft Stĳn 
Devillé een nieuwe, ritmische en 

muzikale solo voor Sara Vertongen, 
een ode aan de kracht van een stem, 
tussen slam en spoken word. Met 
Groupe Diane en Geel Hesje vormt 9,6 
(een verweer) een nieuwe trilogie 
over protest en verzet.

Soldaat Van Aken,
de vijand lacht zich dood
07.06.2023 — 16.06.2023

Adriaan Van Aken snijdt het thema 
‘rollenpatronen’ aan via de figuur 
van zijn vader en hoopt, temidden 
de nature-nurture-discussies, al 
interviewend meer te weten te komen 
over zichzelf. Waar kom ik vandaan?

Booreiland
22.10.2022 — 20.04.2023

In Booreiland wordt een auditief 
portret van de Noordzee geschetst  
vanuit drie perspectieven: een team 
mariene biologen, een groep arbeiders 
uit de olie- en gasindustrie, en het 
klanklandschap van de zee zelf.

Meer nieuwstedelijk?

Abonneer je op onze nieuwsbrief en 
volg ons op Facebook en Instagram
Kĳk zeker ook op onze website  
www.nieuwstedelĳk.be voor een over-
zicht van al onze voorstellingen

Vrede, Liefde & Vrijheid
Vrede, Liefde & Vrijheid
Vrede, Liefde & Vrijheid
Vrede, Liefde & Vrijheid

Stijn Devillé

Tekst

De tekst van Vrede, Liefde & Vrĳheid werd 
uitgegeven bĳ De Nieuwe Toneelbibliotheek als 
boekje #635 en is te koop na de voorstelling.

Over Het nieuwstedelijk 

Het nieuwstedelijk maakt tekst, theater, 
muziek, audio en debat en is het stadstheater 
van Leuven, Hasselt en Genk. Huismakers zĳn  
Stijn Devillé, Christophe Aussems, Adriaan  
Van Aken, Sara Vertongen en Els Theunis.

 
Word vrijwilliger 

Wil je graag met ons meewerken en zo een unieke kĳk 
achter de schermen krĳgen? Onze vrĳwillgers werken 
mee aan producties, helpen in de administratie en 
zorgen voor een warm onthaal van publiek en artiesten.  
  Interesse? Mail naar info@nieuwstedelĳk.be of 
spreek ons aan!

Word vriend!
Word vriend!
Word vriend!

Met onze Vrienden ontwikkelen we een bijzondere band. 
Als Vriend volg je ons vanop de eerste rij en steun je 
ons financieel. Zo maak je het werk van onze makers mee 
mogelijk.

VERNIEUWDE FORMULE

Als vriend krijg je een all inclusive abonnement. Met je 
vriendenabonnement kan je in onze eigen zalen naar al onze 
voorstellingen, premières en exclusieve vriendenactiveiten 
zo vaak je maar wilt! We stellen je een programma voor met 
onze bijzondere momenten, maar je kiest zelf wanneer en 
hoe vaak je komt! Tijdens het seizoen krijg je als kers op 
de taart regelmatig de kans om een try-out of een andere 
niet-publieke activiteit bij te wonen.

Er zijn twee formules

Als SOLO VRIEND betaal je 120 euro per jaar en als  
DUO VRIEND 240 euro. Wil je je abonnement uitbreiden naar 
je kinderen (-25 jaar) of andere personen ten laste dan 
rekenen we een supplement van 30€ p.p.

Je vriendenplaatsje bestel je op voorhand of last 
minute via vrienden@nieuwstedelijk.be of je loopt met je 
vriendenpasje zo de theaterzaal binnen.

Voor meer info mail vrienden@nieuwstedelijk.be

SOLO VRIEND

€120 per jaar €240 per jaar

DUO VRIEND

Ook op het programma
Ook op het programma
Ook op het programma
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In de marge van de onderhandelingen van het Verdrag 
van Versailles ontmoeten drie mensen mekaar in 
een hotellobby in Parĳs. De grote oorlog is achter 
de rug, de sfeer is uitgelaten: de twenties staan ready 
to roar.

De jonge, briljante econoom John Maynard Keynes - 
openlĳk bisexueel in een tĳd dat dat nog strafbaar 
was - is één van de onderhandelaars. Op een nacht valt 
hĳ voor de charmes van Lydia Lopokova, een ballerina 
van de Ballets Russes. Zĳ houdt een Afrikaanse man in 
het hotel voor een bediende. Die blĳkt echter Charles 
D.B. King te zĳn, gezant van Liberia, het enige vrĳe 
Afrikaanse land. King is dan ook de enige zwarte 
onderhandelaar op het congres. Er ontspint zich 
een gesprek over vrĳheid. Waar ze alle drie naar op 
zoek schĳnen.

tekst en regie Stijn Devillé spel Michaël Pas, Prince K. Appiah, Clara Cleymans muziek 
Geert  Waegeman dramaturgie Els Theunis, René  Michaelsen, Jörg Vorhaben scenografie 
Saskia Louwaard kostuum Joëlle Meerbergen geluid Stefan De Reese en Tom Buys techniek 
Bernard Peeters, Viktor Thys & David Neumann productie Ellen Haesevoets decor Bertil Brakemeier, 
Bregt Janssens en Wim De Jaegher Een coproductie van Het nieuwstedelijk, Staatstheater Mainz 
en Theater im Bauturm Köln en Het Laatste Bedrijf.

Deze productie kwam tot stand met de steun van de Tax Shelter maatregel 
van de Belgische federale overheid & Gallop Tax shelter.

november

december

vr 11 20:00 OPEK, Leuven
zo 13 20:00 OPEK, Leuven
di 15 20:00 OPEK, Leuven
wo 16 20:00 OPEK, Leuven
do 17 20:00 OPEK, Leuven
vr 18 20:00 OPEK, Leuven
za 19 20:00 OPEK, Leuven
di 22 20:15 CC De Muze, Heusden-Zolder
do 24 20:15 De Nieuwe Zaal, Hasselt
vr 25 20:15 De Nieuwe Zaal, Hasselt
za 26 20:15 C-Mine, Genk
wo 30 20:15 CC ‘t Getouw, Mol

do 1 20:15 CC Merksem
vr 2 20:00 CC De Branding, Middelkerke
di 6 20:00 CC ‘t Schaliken, Herentals
wo 7 20:00 CC Lokeren
do 8 20:15 CC De Meent, Alsemberg
vr 9  20:15 CC De Adelberg, Lommel
ma 12 20:00 CC De Spil, Roeselaere
wo 14 20:00 CC Ter Dilft, Bornem
do 15 20:00 GC De Kluize, Oosterzele
vr 16 20:00 CC De Steiger, Menen
za 17 20:00 C O R S O, Berchem

Stijn Devillé over Vrede, Liefde & Vrijheid
Kantelmomenten in de geschiedenis boeien me erg. Of het 
nu gaat om het eind van de Tweede Wereldoorlog of de 
financiële crisis, het zĳn momenten waarop grote geschiedenis 
geschreven wordt. 

Ik vind het dan erg interessant om niet alleen de zogenaamd 
grote figuren te bestuderen, maar ook te kĳken naar wie in 
de coulissen deel uitmaken van die geschiedenis. Wat me 
bĳ het Verdrag van Versailles zo boeide aan de figuur van 
John Maynard Keynes, was in de eerste plaats natuurlĳk 
zĳn kritische houding tegenover het verdrag waar hĳzelf 
aan had meegewerkt. Dat Keynes bovendien eigenlĳk heel 
precies blootlegde hoe het verdrag zou leiden tot een 
nieuw conflict tussen Duitsland en de geallieerden was 
natuurlĳk ook heel opzienbarend. Tegelĳk ontwikkelde hĳ 
ook een nieuwe theoretisch model voor macro-economie, dat 
de hele wereld uit de depressie van de jaren ’30 haalde en 
vandaag ook weer erg actueel is, na de financiële crisis én 
de economische ravage die corona vandaag aanricht. Zo was 
het voor mĳ heel snel duidelĳk, dat hĳ een centrale rol 
moest gaan spelen. Tĳdens mĳn research over het Verdrag 
van Versailles kwam ik er plots op uit dat er slechts 
één Afrikaans land vertegenwoordigd was, met slechts 
één gezant. Daar had ik dus nog nooit bĳ stilgestaan. 
Ik beschouw mezelf als een goed geïnformeerde, breeddenkende 
en progressieve mens. Maar plots moest ik bekennen dat 
ik er nooit bĳ had stilgestaan dat op het congres waar 
de wereld werd hertekend, slechts één Afrikaan genodigd 
was. Ik wist het zelfs gewoon niet. Dat vond ik eigenlĳk 
choquerend. Dat onbekommerde niet-weten is natuurlĳk 
een perfect voorbeeld van white privilege. Het kostte 
vervolgens wat onderzoek om te weten te komen, wie de 
gezant van Liberia precies was, wat zĳn eisen waren, 
enzovoort. Het bleek te gaan om Charles D.B. King, een 
zeer geknipt diplomaat en gewiekst politicus, die als 
minister van Buitenlandse Zaken naar de conferentie in 
Parĳs komt, en een paar weken later verneemt dat hĳ 
inmiddels in Liberia tot president is verkozen. Het was mĳ 
meteen duidelĳk dat we deze geschiedenis ook mee moesten 
nemen in ons verhaal. Omdat het onze manier van denken 
vandaag, honderd jaar later, eigenlĳk ontmaskert als een 
vorm van koloniaal denken. 

De hele conceptiefase van dit stuk en een groot deel van 
de research vielen ook samen de afgelopen twee drie jaar 
met een aantal brede, wereldwĳde ontvoogdingsstrĳden die 
steeds sterker op de voorgrond kwamen. Bevolkingslagen die 
plots hun stem lieten horen, die zichtbaar wouden worden: 
niet alleen de Gele Hesjes in Frankrĳk en België (waar ik 

mĳn vorig stuk over schreef), maar ook #metoo, black lives 
matter of de lgbtq-beweging. Met die hedendaagse blik wou 
ik ook naar dat Verdrag van Versailles kĳken, dat gesloten 
werd op een moment dat de suffragettebeweging sterk op kwam, 
en de Japanners aandrongen op anti-discriminatieclausules 
bĳ de oprichting van de Volkenbond.

Keynes was een bĳzonder groot kunstliefhebber en een notoir 
lid van de Bloomsbury kring en had tot de tĳd van de 
vredesconferentie in Parĳs overigens alleen homoseksuele 
liefdesrelaties, wat in die tĳd nog strafbaar was. Een 
ontmoeting tussen een homoseksueel econoom en de eerste 
zwarte politicus op zo’n internationaal congres, leek me 
dus al een spannend uitgangspunt. Maar ik had ook nood 
aan een vrouwelĳk perspectief. En dat diende zich meteen 
aan in de figuur van Lydia Lopokova. 

Zĳ is in 1919 de leading lady van de Ballets Russes van 
Diaghilev, de avant-garde balletgroep die wereldwĳd furore 
maakte. Diaghilev werkte met de belangrĳkste artiesten 
van zĳn tĳd: Nĳinski als danspartner voor Lopokova, 
Picasso als decor- en kostuumontwerper, Stravinsky, Satie 
en Debussy als componisten. De Ballets Russes waren 
een wereldwĳd fenomeen, die zelfs in volle oorlogstĳd 
de schouwburgen vulden in Parĳs, Londen, Rome, Madrid, 
Rio de Janeiro, Chicago en New York. Tegelĳk waren ze een 
soort ballingen, die door de Oktoberrevolutie in Rusland, 
nooit meer terug naar huis konden. Constant op de dool. 
We ontmoeten Lydia Lopokova zo op het moment dat haar 
Italiaanse echtgenoot en manager er vandoor is gegaan 
met haar geld. Dat brengt haar in een bĳzonder precaire 
situatie: in de steek gelaten en berooid, maar gebonden 
aan een huwelĳk en allicht zwanger van een ongewenst kind. 
Het is bĳna een clichébeeld van de kwetsbare positie die 
vrouwen ook vandaag nogal te vaak treft.

Keynes ontmoette Lopokova voor het eerst in december 1918. 
Die ontmoeting had een soort langzaam betoverend effect 
op hem. Na jarenlang vluchtige relaties met verschillende 
mannen te hebben gehad, ging hĳ opeens een levenslange en 
diepgaande liefdesrelatie aan met een vrouw. Zĳ zouden 
samenblĳven tot zĳn dood in 1946, Lydia zou nooit een 
nieuwe relatie aangaan.

Deze drie figuren leken mĳ een goeie aanleiding om het over 
vrede, liefde en vrĳheid te hebben, niet alleen in de 
nasleep van het verdrag van Versailles, maar ook vandaag. 
Hun ervaringen en verhoudingen lĳken me nog erg actueel.
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